
..."..Wat je ook gedaan hebt voor de minste van
mijn broeders en zusters, dat heb je voor Mij

gedaan.”
Mt. 25:40

God is altijd goed !
We zijn GOD dankbaar voor alles wat Hij op de
Schuilplaats heeft gedaan, de manier waarop Hij ons dit
jaar heeft geleid en voor al Zijn zorg, bescherming en
liefde.
We zijn dankbaar voor jullie allemaal, lieverd
vrienden voor uw zorg en steun!
Laten we enkele verhalen met u delen en u wat
gebedspunten geven:
●  Blijf bidden voor de gezondheid van onze kinderen,
vooral voor Ajla, Izabela en Xhediola.
●  We zijn dankbaar dat we het nog steeds kunnen
delen evangelie met de kinderen, lees dagelijks de
Bijbel, bid samen en leer meer over Jezus.
●  Onze maatschappelijk werker die christen is,
organiseert de dagelijkse bijbellezing. Bid dat ze
Christus accepteren en Hem beter leren kennen. Hij is
de enige iemand die hun wonden kan helen en hun kan
vullen harten met mededogen, hoop en liefde.
●  Bid dat de christelijke staf groeit in het kennen van
God en dat ze hun leven leiden met het doel dat te
bereiken Hem tevreden stellen. Bid dat God ons
wijsheid zal geven, rust en het vermogen om dit werk
goed te doen. Bidden voor  de staf die Christus nog
moet aanvaarden.

Het werk van de Shelter is een "op geloof
gebaseerde bediening" die alleen maar kan
doorgaan dankzij de genereuze steun van
individuen, kerken en trusts. Bid alstublieft
voor financiële ondersteuning van het werk.

Onze doelstelling:
“Zorgdragen voor

Albanese kinderen 
in nood”

VOOR ALLE DONATIES: 



Bankrekening in Nederland:

NL19 RABO 0316 1793 61
t.n.v. “The hiding place”,
Brummen

e mail: dorjolai@yahoo.it
vater_e_ngrohte@gmail.com

website : www.hiding-
place.org

THE HIDING PLACE 
NIEUWSBRIET

ALBANEES
KINDERHUIS



Onderhoud.
Deze zomer hadden we opnieuw onderhoudswerk.
Deze keer was het moeilijker omdat echt alles in
huis op zijn kop stond. En met de kinderen er
omheen is het nog lastiger, vooral als het om
elektriciteit gaat. Toch zorgde God voor alles en
begin september was de elektrische installatie klaar.
Als gevolg van de elektriciteitswerken moesten we
het hele huis schilderen. We hebben een groot deel
daarvan afgerond, maar we hebben nog een aantal
dingen te doen. We zijn God enorm dankbaar voor
alle bescherming, zorg en het voorzien in al dit werk.

Uiteindelijk heeft de Albanese 
Adoptiecommissie ook het 
verzoek van een christelijk gezin om
 Izabela (Bela) te adopteren, 
goedgekeurd. Ze hebben 2 kleine 
meisjes van 7 e 5 jaar, beide ook 
adoptiekinderen. Ze hebben ons
 bezocht en hebben wat tijd doorgebracht met Bela op
de Schuilplaat. We zijn God enorm dankbaar voor de
manier waarop het voor Izabela is gegaan. Bid voor het
volgende proces!

De Albanese adoptiecommissie heeft een 
stel aanbevolen als adoptieouders van
 Elidon. Ze zijn Albanees en hebben zelf
 geen kinderen. Ze zijn hier geweest 
om hem te ontmoeten en onze kleine 
jongen genoot van hun aanwezigheid 
en ziet hen als zijn "mama" en "papa". 

We houden zorg voor de kinderen die zwakker zijn.
Met Izabela lijkt het wat beter te gaan met de
epilepsie. Voor Ajla zei de bezochte kinderarts dat
het verbeterd is, maar totdat ze 2 jaar wordt, kon ze
niets specifieks zeggen. Dus we moeten wachten tot
september. We bidden en hopen dat ze geen
hartoperatie nodig heeft

Dit jaar is ons mooie, jonge meisje Anxhela getrouwd
met een christelijke jongeman genaamd Pjotr, uit
Nederland. We bidden en wensen hen het beste en
Gods zegen toe voor de nieuwe reis die ze samen zijn
begonnen. We zijn zo dankbaar als we zien hoe God
dit jonge meisje al die jaren heeft geleid

                             We zijn de rechtszaak begonnen 
                         voor " De verklaring van verlatenheid 
                          van Miri" omdat zijn moeder hem al 
                           lang niet meer is komen bezoeken. 
                              Bid voor  hem, want het is nogal 
                             moeilijk om met hem te praten als 
                            het gaat om adoptie, omdat hij het 
                           huis niet wil verlaten. Moge God hem
overtuigen en zijn hart openen en vrij maken van zijn
angsten en twijfels.

De dingen lijken weer in hun normale patroon verder te
gaan. En zelfs als we dachten dat er enkele gevallen van
COVID 19 waren, was dat geen belemmering meer. De
kinderen gaan weer verder met het dagelijkse school-
programma. En hoewel er in het begin wat moeite leek
met de overgang na een lange tijd thuisonderwijs, valt
alles weer op z’n plek. De zomer was een geweldige tijd
voor de kinderen, ze hebben genoten van hun vakantie.
Sommigen van hen waren een paar weken bij hun
familie en anderen genoten ervan met de kinderen in
het huis verschillende activiteiten te doen en naar het
zwembad te gaan. De oudsten had in de zomer meer
mogelijkheden en activiteiten om van te genieten. Ze
konden naar  christelijke tienerkampen, georganiseerd
door kerken en christelijke organisaties. We hadden
deze zomer enkele groepen die ons kwamen helpen bij
het organiseren van dagelijkse activiteiten met kinderen
en bij de activiteiten bij het zwembad. Kinderen hielden
van het zwembad. Verder hadden we aan het einde van
de zomer de gelegenheid om een ​​paar dagen in Durres
te zijn om daar te genieten van de zee en het strand. In
de herfst kregen kwam er een nieuw routine omdat de
kinderen weer naar school zijn gegaan. De tweede week
van september begonnen drie van hen met de eerste
klas van de lagere school, Samoel, Jetmir en Sijon.
Ambra startte de peuterklas. Het leek een beetje
moeilijk voor onze leraar om met zoveel kinderen te
werken en sommigen van hen hadden ook moeite met
leren, maar het is ons gelukt! Adela, Izabela, Xhediola,
Samuel en Ambra zijn weer aan de slag om logopedie te
volgen. Sommigen van hen doen goede verbetering en
bij anderen gaat het wat langzamer. Over het algemeen
hebben de kinderen een goede gezondheid, maar
sommigen van hen, We zijn God dankbaar voor alle
bescherming over deze bediening!

1-Na 6 jaar bij ons te zijn geweest, keerden de 4
broers, Samuel, Kledis, Jetmir en Sijon begin
oktober terug naar hun ouders. Ze genieten van de
relatie met hun ouders en broers en zussen. Blijf
voor hen bidden, ook al zijn ze nu bij hun ouders. Ze
hebben lange tijd gescheiden geleefd en is het niet
gemakkelijk om zich aan te passen aan de
gezinsomgeving, niet alleen voor hen maar ook voor
hun ouders.


